“Ik ben de Onbevlekte Maagd.”
“Bid, bid veel.”
“Bid altijd.”

“Ik zal de zondaars bekeren.”
“Hou U van mijn Zoon? Hou U van mij?”

“Dus offer jezelf op voor mij. Vaarwel”

Onze Lieve Vrouw van Beauraing 1932-1933
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Belgié bidt de Rozenkrans

Ons land en de hele wereld maken momenteel een van de ernstigste
crises uit hun geschiedenis door. Laten wij ons verenigen in het gebed
van en ze toevertrouwen aan de Heilige Maagd Maria. Laten we haar
om hulp vragen door het bidden van de rozenkrans.

Bij elke mogelijke gelegenheid en ten minste eenmaal per week

Thuis, maar ook in openbare gebedsplaatsen: in of voor onze kerken,
kapellen, oratoria, in alle steden, gemeenten en dorpen van Belgig,
in ziekenhuizen, rusthuizen, verzorgingstehuizen en woon-en
zorgcentra, ...

Allen die om de toekomst van hun land geven. Laten we onze
familieleden uitnodigen, ouders, vrienden, kennissen, buren, ...

Door samen de Rozenkrans te bidden en te zingen (+/-30 min)

Zo dikwijls mogelijk en zo lang als nodig is om de vrede en de vrijheid
te herstellen, die alleen een terugkeer tot God kan bekomen.

Organiseer zelf een gebedssamenkomst om samen de rozenkrans te
bidden of sluit aan bij een bestaand initiatief. Inschrijvingen voor de
samenkomsten zijn mogelijk via de website.

www.rozenkransaandegrenzen.be
[®) @rosaryontheborders.belgium
ﬂ Rosary on the Borders - Belgium




"Er zijn twee manieren om de wereld te redden: gebed en offer. En wij hebben de Heilige
Rozenkrans. Kijk, pater: de Heilige Maagd heeft in deze laatste tijden die we
meemaken aan het bidden van de Rozenkrans een nieuwe vruchtbaarheid
gegeven, zodat er geen probleem is, hoe moeilijk ook, van wereldlijke of vooral
geestelijke aard, in verband met ons persoonlijk leven en dat van onze families, of het
nu gaat om gezinnen in de wereld of religieuze gemeenschappen, of het leven van
volkeren en naties, zeg ik, hoe moeilijk ook dat we niet kunnen oplossen door het bidden
van de Heilige Rozenkrans. Met de Heilige Rozenkrans zullen we gered worden, en
zullen we onszelf heiligen, zullen we Onze Lieve Heer troosten en de redding bekomen
van vele zielen." (Zr Lucia van Fatima - interview met Pater Fuentes - 26 12 1957)

https://www.rozenkransaandegrenzen.be/2021/07/24/het-gebed-is-de-sleutel-tot-het-paradijs-
heiligeaugustinus-




